Welkom
Bemoediging en groet
Moment met de kinderen
Drempelgebed
Aanvangslied: Psalm 84, vers 1,3 en 6
Over de dienst
Kyriegebed
Glorialied: lied 146a, vers 1,2 en 3
Gebed om Gods Geest
Eerste Schriftlezing: Genesis 12:1-9
Lied: 803, vers 1,2en 3
Tweede Schriftlezing: Mattels 4:12-22
Lied: 531
Overdenking
Meditatieve muziek, gevolgd door lied 840
Gebeden
Kinderen komen uit de nevendienst
Slotlied: Zingenderwijs 49 (melodie: lied 868 “lof zij de Heer”)
1. Gadan op weg naar een toekomst
van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen
die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
2. Gadan op weg om je eigen
geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken
was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:

Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen,
je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar
nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen

Zegen



